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Een fijn adres in het hoge noorden nu  
het weer mooi weer wordt: Logement  
De Flierefluiter in Bad Nieuweschans, de 
oostelijkst gelegen plaats van Nederland 
én de noordelijkst gelegen grensplaats 
van ons land. In hun royale tuin plaatsten 
Onne en Edith een gezellige houten 
chalet mét privéterras aan het water. Een 
heerlijk rustgevend plekje voor uw eerste 
kopje koffie van de dag, of misschien 
zelfs wel een barbecue? Het kan allemaal, 
het huisje is van alle gemakken voorzien, maar vergeet vooral niet het 
mooie vestingplaatsje Bad Nieuweschans te ontdekken, wat veel meer  
is dan het gelijknamige wellnessresort. Het dorp heeft een prachtige 
historische kern met de Voorstraat, de 1e en 2e Kanonnierstraat en de 
Achterstraat. U wandelt vanaf De Flierefluiter ook zó naar Duitsland. 

Vanaf € 85 voor twee personen per nacht. Logement De Flierefluiter, 
Bunderpoort 7, Bad Nieuweschans. logementdeflierefluiter.nl 

HET HAARLEM VAN HALS
In het Rijksmuseum is op dit moment een grote tentoonstelling te zien 
over Frans Hals, de 17de-eeuwse schilder die zijn tijd ver vooruit was. 
Liever van het mooie weer genieten in plaats van een museum in (of  
zoekt u nog wat verdieping of verbreding na uw museumbezoek)?  
Het Haarlemse Frans Hals Museum biedt tot het einde van het jaar een 
gratis ‘podwalk’ aan waarmee u in drie kwartier kennismaakt met de 
Haarlemse meesterschilder. U ziet Haarlem door de ogen van Hals en 
krijgt antwoorden op vragen als: waar woonde en werkte hij? Wie waren 
zijn opdrachtgevers? En hoe was zijn leven in Haarlem? De podwalk start, 
uiteraard, bij het Frans Hals Museum en brengt u via onder andere de 
Sint-Bavokerk (waar Hals begraven ligt) en het Stadhuis naar de Oude 
Doelen. De Nederlandse versie is ingesproken door actrice Monic 
Hendrickx. Mocht u buitenlandse vrienden op bezoek hebben: 
er is ook een Engelse versie. 

De gratis podwalk is te beluisteren op de eigen mobiele telefoon 
via het scannen van deze QR-code. franshalsmuseum.nl

Logeren bij oma 
in Limburg 
Stap terug in de tijd en logeer bij de Limburgse 
oma waarvan u niet wist dat u die had bij 
Hommerter Hofke. In deze karakteristieke 
hoeve uit 1790 aan de poort van het heuvel-
land zijn veel traditionele elementen 
behouden gebleven, van de met leem en  
stro bedekte muren tot de eiken vloeren  
en balken.  
Een perfect adres met het voorjaar en de 
zomer in aantocht: er is een grote tuin met 
fruitbomen en weidebloemen, een hangmat 
om een boekje in te lezen of het leven te 
overdenken en zelfs een natuurzwemvijver! 

Achter de hoeve loopt u zo de glooiende 
velden en het Geleenbeekdal in, het 
leefgebied van de korenwolf.  
En als u zin heeft in wat stedelijke reuring  
zijn Sittard, Valkenburg en Maastricht niet  
ver weg.

Vanaf € 97 voor twee personen per nacht. 
Hommerter Hofke, Hommerter Allee, 
Amstenrade. hommerterhofke.nl 
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